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Sömürülen ulusların direnişi karşısında emperyalizmin her geçen gün gerilemek zorunda kaldığı bir dünyada ya Şıyoruz. Gerileyen emperyalizm, sömürülen uluslar üzerindeki baskılarını ve saldırı. 
sını daha da arttırmakta, az. 
gınlaşmaktadır. Ancak her saldırısı, kendisine karşı yeni bir direnişin ortaya çıkmasına, giderek bağımsız ülkelerin doguşuna sebep olmaktadır. Bundan dolayı çağımız «bağımsız. 
lik savaşların çağıdır. Ortadoğuda, Uzak Asya'da, Afrika'da ve Güney Amerika'daki halkların savaşı, emperyalizmin sömürüsünden kurtulmak yani halkların bağımsızlıklarını elde etmek uğruna verdikleri mücadelelerdir. 

Türkiye'de Amerikan emperyalizminin baskısı altında 


sömürülen yarı bağımlı yarı fe odal bir ülkedir, yani sömürülen uluslar safındadır. M. Kemal tarafından yürütülen I. ci kurtuluş savaşımızdan sonra emperyalizm bu kez dolanbaçlı yollardan yeniden ülke mize girmiş ve bu gü mızı içinde bulundu 


şı bir ulus olarak savaşmak, bağımsızlığımı. 
zı kazanma x 


pery: e kaz T: 


mecesine kovmaktır. Bu vaş bizim II. ci kurtuluş - mız olacaktır ve ikinci dürtü: luş savaşımız başta işçiler, topraksız köylü ve yurtsever aydınlar tarafından başlatıl. 
mış bulunmaktadır. Giderek bu savaş tüm millici sınıflar 


tarafından da benimsenecek, 


.emperyalizm kovulacak ve 


halkımız içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulacaktır. 


le bir ülkenin üniversitelerinde bilim adamı adayi aydınlar olarak bizlere büyük ktedir. Temel limsel araştırma tır. Bu büyük görevimi- 
7 negetirebilmemiz için 
gerçekten bilimsel araştırma yapılacak koşulların var olup olmadığı sorusuna karşılık vermemiz gerekir. Eğer bu ko. 
lar yoksa, ilk görevimiz bu koşulların yaratılmasını sağlamak olmalıdır. 


zi 


Bilimin ışığı, halk düşmanlarmı görmek olanağını sağlayacağından dolayı, emperyalizm bilimden ve onün halka gitmesinden korkmaktadır, 


Bundan dolayı, demokratik üniversite istediğimizi işbirlikçi sınıfların iktidarı aracılığiy le engellemektedir. Öte yanda ise halk, emperyalizmin boyun duruğundan, toprak ağalığımn baskısından, orta çağın karanlığından kurtulmak istemektedir. Burada önümüze ikili görev çıkmaktadır: 


a) Emperyalizmin sömürüsü uğruna araştırma ve eğitim yapmak, b) Halkımızın kurtuluşu için araştırma ve eğitim yapmak. Biz, bizi gerçekten bilim adamı yapacak olan ikinci yolu seçtik ve halkımızın kurtuluşu için eğitim yapma, ya kararlı olduğumuzu demokratik üniversite taleplerimizle iktidara 2 yıl önce bildirdik. 
Biz temel olarak şunları istiyorduk ve istiyeceğiz: 


— Asistan ve Öğrenciler Yönetime Katılmalıdır — [am Gün Çalışma Gerçekleştirilmelidir 

— Demokratik Bölüm Sistemi Getirilmelidir 

— Tüm Üniversiteler İçin Bir Yasa Çıkarılmalıdır 


İsteklerimizi kısaca sıraladıktan sonra, iktidarın bugün. 
lerde parlâmentoya sunmak istediği yasa tasarısının niteik. 
lerini isteklerimiz açısından inceleyelim: 

1, Asistan ve öğrencinin yönetime katılması reddedilmiştir 

Yeni yasa tasarısında asistan ve öğrencilerin yönetime katılması gerçekleştirilmemiş- 


tir, İktidar nitelikleri devrimci olan asistan ve öğrencilerin yönetime katılmasından korkmaktadır. Bahane olarak bu isteğimizin anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür, İktidar böylece hoşlanmadığı anayasa'yı halkın ve bizim gözümüzden düşürmek oyununu oynamaktadır. Anayasa öğrenci ve asistanların yönetime katılmasını öngörmektedir. Bu- 


rada anayasa'ya aykırı olan iktidarın davranışıdır. (İsteğimizin anayasaya aykırı olduğunu kabul etsek bile, vatan hainlerinin affı için anayasa'yı değiştiren filipin tipi demokrasinin parlâmenterleri, neden halkın kurtuluşu için eğitim yapılmasında kolaylık sağlayacak bir istek için aynı işi yapamazlar?) 

Yasa tasarısında getirilen 


ve ancak danışma niteliğinde karar alabilecek olan karma kurullarla, istediğimiz biçimsel olarak yerine getirilerek bizi “uyutacaklarını sanmışlardır. 
Biz karma kurul oyununa gel. 
miyeceğiz ve yönetimde oy 

hakkı istiyeceğiz. 
2. Tüm üniversiteler için tek yasa gereksiz görülmüştür Tüm üniversiteler için tek (Devamı Sayfa 4 de) 


ASİSTAN 


Sendikamız yeni çalışma döneminde içte ve dışta bik yük hamlelere girişmiş ve köklü değişimlerin ilk çekirdek: leşmesini sağlamış bulunmak tadır. 9-10.Ocak.1971 tarihin. 
de genel yönetim kurulu ile tüzüğünde çok yerinde ve önemli değişiklikleri gerçekleştirerek daha güçlü olarak çalışmalarına devam , edecektir. 
Sendikanın ilkeleri: 

1 — Asistanlara (o sevdikal 
bilinç verme 

2 — Yöneticilerle taban arasında organik bağ kurma, 

3 — Üniversitenin unsur- 
ları arasında devrimci dayanışmayı kurma, 

4 — Bilimdeki gelişmeleri 
bilimle bugünkü dünyanın ilişkisini sunma, 

5 — Eğitim ve üniversite 
sorunlarını derinlemesine inceleme ve yorumlama, 

6 — Türkiye ve dünya sorunları üzerinde üyeleri aydınlatma, : 

7 — Asistanlarla ilgili haberleri sık sık verme, 


Bu hamlelerin en önemlisi taban ile daha sıkı bir bağ kurma çabalarıdır. İlk uygulaması merkez şubesinde yapılan çalışmaların özü şudur: Her fakülteden aralarından fakülte ÜNAS temsilcisi seçilecek 5 üye ile dayanışma kurarak belirli çalışmaları sizlere daha çabuk duyurabilmek ve görüşlerinizi anında değerlendirebilmek. 4.11.1970 tarihinde yapılan tüm fakülte asistanları karma toplantısında Merkez Yürütme Kurulunun bu teklifi olumlu karşılanmış ve çalışma şekline yapılan katkılarla oybirliğiyle kabul edil. 
miştir. Bugün ise bu kadrolar teşekkül etmiş durumdadır. 
Saptanan görevler ve çalışma şekli : 

I — Türkiye üniversitelerinin ve asistanlarının problemlerini tespit etmek ve çözümler sunmak, 


2 — Asistan saflarını sıklaştırmak, öğrenci ve öğretim üyeleri ile dayanışmayı arttırmak. 

3 — Türkiye ve dünya sorunlarına toplu bakış ve incelemeler yapmak, devrimci mü- 
'cadelelerde üniversitenin yerini almasını sağlamak. 

4 — Doğruluğu saptanan 
devrimci eylemlere katılmayı sağlamak. 

5 — Kendi fakültelerinde- 
ki olay ve gelişimleri sendikaya bildirmek. 


KARDEŞLER 


6 — Haftada en az bir de. 
fa olmak üzere tayin edecekleri bir gün ve saatte toplanmak ve bu toplantılar tüm asistanlara açık tutarak seminer niteliği kazandırmak, — 

7 — Sendikanın çağrısı 
üzerine (ayda enaz bir kere) tüm çalışma kurullarının ortak toplantısına katılmak, 

8 — Belirli ve kendilerinin 
saptıyacağı konularda fikir birliğine varmayı sağlıyacak araştırmalar yapmak. 

9 — Bu çalışma ve tartışmaları ÜNAS bülteni için hazırlamak, 

10 — Üyelikten aynlanları sendikaya bildirmek ve yeni üye kaydetme çabası içerisinde olmaktır, 

İkinci hamlemiz ise bu çalışmaları değerlendirecek ve daha geniş bir şekilde üyelerimize yayacak bülten, 

Tüm üyelerimizin öneri ve tenkidleriyle gerçek yapısını bulacağına inandığımız yaygın organımızın sizlerin desteği ve ilgileriyle bir forum niteliği kazanması da en büyük arzumuzdur. Başarı dileklerimizle, 


A KY AE a 
Üyelerimize 


Önemli Duyuru 


Sendikamız, Hukuk Büromuz Aşağıdaki 
Adrese Taşınmıştır: Ihlamur Sokak Ihlamur Apt. 


Daire 15 (A.Sanat Tiyatrosu Üstü) 


Yenişehir - Ankara 
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Zaman zaman, türlü üniv Tsite ve fakültelere mensup asistan arkadaşlarımızın hukuki ve idari sorunları ortaya çKmakta ve bunlar mahkemeye intikal etmektedir. 

Bu davaları, dört aydan be-. 
ri faaliyette bulunan hukuk büromuz aracılığıyla ciddi bir biçimde izlemekteyiz. 

Halen, asistan arkadaşlarımızın davalarıyla ilgili son durum şöyledir : 

A) İsmail Beşikçi ları: 

— Beşikçi arkadaşımızın Atatürk Üniversitesindeki görevine son verilmesi aleyhine Danıştay'da açılan iptal davasında yürütme durdurulmuş ve arkadaşımız görevine başlamıştır. Dava devam etmektedir. 

— Atatürk Üniversitesinde 
20 Mart 1970 de meydana gelen olaylar dolayısıyla, sendikamızın yayımladığı bildiriden ötürü, ÜNAS üyesi ve, Erzurum Yünetim Kurulu üyesi bulunduğu gerekçesiyle rektör tarafından Beşikçi'ye kusur bildirme cezası verilmiş ve bu cezanın iptali için Danıştaya dava açılmıştır. Dava, devam etmektedir. 

— Beşikçi OECD sınavını kazandığı ve dışarıya gönderilecekler içinde de birinci sırayı işgal ettiği halde rektörlük kararıyla yurtdışına gönderilmemiş ve bu işlem alehine Danıştaya iptal ve 40.000 liralık tazminat davası açılmıştır. 
Dava devam etmektedir, 

— Kanuni yıllık izninin rektörlükçe verilmemesi dolayısıy. 
la açılan dava da halen devam etmektedir. 

— Beşikçi'nin, Erzurumda- ki asistan lojmanlarından Ql- 


Dava- 


karilmasıyla ilgili olarak Danış. A taya iptal davası açılmış ve bu davada da yürütüme durdurul. 
muştur, Arkadaşımız halen lojmanında oturmaktadır. 

B) Orhan Ceyhan Davası; 

Erzurum Tıp Fakültesi A. 
sistanlarından Orhan Ceyhan arkadaşımız, doktorasını yapmakta olduğu Hacettepe Üni. 
versitesinde, kendisine verilen izni geçirdiği gerekçesiyle görevinden atılmış, bu işlem aleyhine Danıştay'da açılan iptal davasında yürütme durdurulmuştur. Arkadaşımız halen görevi başındadır ve davası devam etmektedir. 

C) Eğitim Fakültesinden asistan arkadaşımız Füsun AL tok'un asaleti onanmamış ve sürenin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Karar aleyhine açtığımız dava üzerine Fakülte Profesörler Kurulu toplanarak eski kararını iptal etmiş ve arkadaşımızın asaleti- nin onanmasına karar vermiştir. Bunu üzerine hukuk büro. 
muz da davayı geri almıştır. 
Arkadaşımız görevine devam etmektedir. 

D) Fen Fakültesinden Halük Anat arkadaşımızın doktora tezi reddedilmiş ve fakülte ile ilişiği kesilmek istenmiştir. 
İşlem aleyhine açtığımız dava da, yürütmenin durdurulması isteminin, davalının cevabından sonra görüşülmesine karar verilmiştir. Arkadaşımız halen görevi başındadır ve davası devam etmektedir. 

Arkadaşlarımız genel ve kişisel sorunlarıyla ilgili hukuki işleri ve buna bağlı davalarını bundan böyle de sendika: mız titizlikle kovuşturacak ve sonuçtan arkadaşlarımıza bilgi verecektir. 


Rektörler Toplandılar, «Mesele Bizi 


24.Kasım.1970 de Üniversite rektörleri ve Akademi Başkanları 10 saatlik bir toplantı yaptılar, konu, öğrenci olayları. Toplantı salonunda varılan sonuçlardan anlaşıldığına göre rektörlermiz, öğrenci olaylarını bilimsel (o objektiften uzak olarak değerlendirmiş. 
ler, böyle olunca da yolu bulamamışlar, «ekonomik, sosyal, hukuki, siyasal tedbirler» gibi genel sözleri tekrarlamışlardır. Üniversite düşmanı bir iktidarın eğitim (bakanının başkanlığında toplanan rektörler, «sorunun üniversiteyi ve siyasal partileri de aştığını» söyleyerek çaresizliklerini di- 


le getirmişler, Cumhurbaşkanına sığınmışlardır. 
Öğrenciler ve asistanlar bundan iki yıl önce demokratik üniversite istediklerini, bugünkü üniversitelerin toplumun ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu bildirmişlerdi. Üniversite yöneticileri bu konuyu çok ağırdan ve istemiyerek ele almak zorunda kaldılar. Reform tasarısı üzerTinde”her birisi ayrı bir hava- 


yı çaldı. Bu konuda en olum- 


lu çalışmayı Ankara Üniversitesi gösterdi. Ancak bu çalışma üniversitelerin görüş birliğine varmalarına yetmedi ve bu görüş ayrılığı ile üniversi- 


Aştı» dediler.. 


teler iktidar karşısında güçsüz duruma düştüler, iktidarın oyununa geldiler, Bunun sıkıntısını çeken de öğrenci ve asistanlar oldu. 

Rektörler o «Cmuhurbaşkanmmn parti liderleri ile topla narak meseleyi görüşmesini» istemişler. Bağımlı ekonomimizin Filipin tipi demokrasi: . 
sinde, parti liderlerinin tümü devrime ve yurtsever öğrenci: 


larn istediği üniversiteyi kapatmak, devrimci ve yurtsever öğrencileri yıldırmaktır. 

Bu demokrasinin parti liderleri bu sorunu çözen ceklerdir. Birgün gelecek he 


lesihe mal edilebilmesi için ya. 
pilan girişimler sonucu lâik ve çağdaş ulusal kültür temeline dayanan yeni eğitim kurum- ları ortaya çıkarılmış, bazı yabancı ülkelerin uzmanlarına genel eğitim politikasını sap. 
tamak üzere raporlar hazırlatılmıştır. 

1946 yılına kadar geçen 
süre içinde, halk eğitimini ön amaç olarak belirleyen halk evleri ve köy çocuklarını üretim ilişkileri içinde eğiterek köye örnek önder olarak gön- 
“dermeyi öneren köy enstitüle-Ti gibi olumlu eğitim kurum- ları sistemleşmiş ise de bu tarihten sonra dünya kapitalizminin son aşaması emperyalizmin en güçlü devrelerine ulaşması ve yeni metodlarla yurdumuzun bütün zenginliklerine, kurumlarına el atmasıyla bütün bu çabalar işbirtkçileri eliyle ortadan kalir» rilmiştir. 

Bugüne kadar ise, gelmiş geçmiş iktidarların çağdaş bir eğitim ve halk için hizmet politikası uygulamak yerine, devrimci ve ilerici tüm güçleri baskı altında tutarak, hal ka emperyalist kültür aşılayarak faşizmin eşiğine gelinmiş, 


eleştirici gözle incelendiği zaman “bir kaç olumlu deneme haricinde genellikle iktidarların böylesine bir eğitimi öngörmedikleri apaçık ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunün, 18. Y.Y.'dan itibaren iç ve dış etkenlerin zorlamaları sonucu batı Avrupa ülkeleri- * ne açılması ile «garplılaşman çağı başlamış oldu. Bu akımın eğitim alanma yansıma sı ise; emperyalizmin sömürü. 
sünü sürdürmesi için gerekli yerli yarı aydınlara ihtiyaç du yulması ve medreselerde yapılagelen eğitimin yanısıra Mühendishanei Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun, mektebi Mülkiye, Darül. 
fünun... gibi bir sıra eğitim kurumunun açılması şeklinde olmuştur. O sıralarda, emperyalist devletlerin ekonomik sömürüsü altında bulunan Osmanlı imparatorluğunun : başkenti İstanbul da açılan bu montaj eğitim süreci sürdüköksüz kurumlar, nitelikleri- i rülmeye çalışılmıştır. 
nin gereği olarak tatlısu aydın- ` UNAS'ın yazının başında ları üretmekte idi. Bunlar da, genel niteliklerini gösterdiği tektük uyanık ve mücadeleci çağdaş eğitim üzerine görüşkişiler dışında ya bir garp hay. leri de şöyle genişletilebilir. 
ranlığı içinde yabancılaşarak Toplumların her çağda karşı. 
yapmacık taklitçiler olmakta, lıklı etkileşmeleri sürecini gö- ya da özünde tamamen kader. Zönüne alırsak kültürün de ci ve teslimiyetci dünya görü- bu sebeble tek kaynaklı olamışüne sahip, edindiği kulak. yacağı açıkça meydana çıkar. 
tan dolma bilgileri bir kabuk Bütün insanlığın ortak malı gibi taşıyan medrese zibniyei. olan gelişmelerden, halkımıli kişiler olarak kalmaktaydı: Zında yararlanabilmesi için lar. Her iki grupta, halka dönik, çağın gerçeklerini bilen ve uygulayan aydınlar olmaktan çok uzakta br zümre teşkil etmekteydiler. 

«Osmanlı münevverin bu niteliğini kurtuluş savaşı sürecinde en belirgin bir şekilde göstermiştir. Öyleki, ulusal bağımsızlık savaşı emperyaj igo ve içteki işbirlikçiler- 


koordine çalışma düzeni ya. 
nında, toplumun sosyal yapısını, ekonomik durumunu ve yönetim şeklini de dikkate alarak bir bütün içerisinde eğitim sisteminin şeklinin, yö. 
nün, çağa uyarlığının saptanması gerekmektedir, 

Toplum ve çağın sorunlarma rasyonel çözüm yolları getirecek Kişilerin yetiştiril. 
mesinde göze çarpan en büyük engellerden birisi fırsat ` eşitliğidir. İçinde bulunduğu. 


“haklarının toplümun gehig kit, 


bütün eğitim kurumlarının 


görü olarak er ğa 


ve askeri alanda değil, aynı 


adli vs. gibi bütün sosyal kurum ve yapılarda bağımisizlı- 


gı öngörmektedir. Bunlardan | 


birinde dahi bağımlı olmak 


o ülkenin bağımsızlık niteliği- | 


ni ortadan kaldırmaya yetecektir, Böylece halka dönük 


eğitimin, çağdaş eğitimin ger- | 


çekleşme olanakları da yukarda gösterilen koşullarla sınırlanmış olmaktadır. 

Halka dönük olan çağdaş eğitimin belirleyici nitelikleri veya: ölçüsü nedir? Her problemin çözümünde olduğu gibi bu soruyada ekonomik açıdan bakarak cevap verebiliriz. Bilimsellik, eşitlik, yarışmasızlik ve ÜRETİM İLİŞKİLERİ içinde olmak. Eğitim içerisindeki bir fert genel olarak tü. 
keticidir. Eğitimini tamamladıktan sonra üretici durumuna geçmelidir. Böylesine bir nitelik değişikliği ogözlenmiyorsa kesin olarak nedeni eğitimin çağ dışı olmasıdır. 


Öylesine bir eğitim veril. 
melidirki çalıştığı kuruma yenilikler getirebilsin ve böylece teoriyi pratiğe aktararak gerçek bilim ile teknoloji veya sosyal kurumlar arasında bağlantı kurarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak emeğin değerlendirildiğini kanıtlasın. Bü niteliklerden hemen hemen hiçbirisi şimdiki eğitim mekanizmasının özelliklerinden değildir. En azından çağın bilimşel gerçekletinden ve gelişmelerinden bazıları iktidarların veya hakim güçlerin genel  siyasetlerinin seçmesine maruz bırakılmakta, her yeni güç dönmekte olan çarkın akışı içerisinde kaybölmakta veya kaybolma- ya zorlanmaktadır. :Son olarak eğitimin bir ticaret yolu haline getirilmesi ve eğitim kurumlarından mezun olanların üretici ilişkiler içinde bu-Tunmayıp, yeteneksiz uzman, işsiz ve yarı aydın gibi nitelik- 


salmendi, Hünel edi | 


eded eaan T ME yin 


3 — Devrimci dilini 
işine gerekçe göstermeden son vermeye kalkışmıştır. 


Saffet Rıza Alpar, aşağıda ki nedenlerden ötürü 1970'in istenmeyen Dekanıdır : 

1 — 10 Kasım 1970 de fakülte duvarlarına asılan, Atatürk'ün fotoğrafını yırtmıştır. 

2 — Kendisine karşı direnen ve halen direnişte olan asistanlara baskı yapmıştır. 

Tam bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye'nin Halka Dönük üniversitesini mutlaka kuracağız. 


Hacettepe Ve ODTÜ 


Emperyalizmin, klâsik veya Atatürk devrimlerinden kalma Üniversiteleri köstekletmesi ne kadar doğal ise, kendi açtırttığı, özel kanunlarla kurdurttuğu üniversiteleri beslemesi de o derecede dogaldır; 

Amerikan emperyalizmi, bu üniversitelerin ulusal- eğitim ve bilim merkezleri olma durumunu engelleyip her bakımdan kendine bağlı ve kendi ideolojisini yayacak, Amerikan hayranlığı yaratacak şekilde düzenlemektedir. Dışarı- da eğitilmiş idarecilerin keyfi idareleri altındaki bu kurumların amaçları açıktır: 

1 — Aydınların ulusal de- 


“Zerlerini eritip yerine Ameri- 


ler almaları bu Olguya açık b ZE 


örneklerdir. 


© Görülen bu gerçeklerin ısı- | gı altında, tam anlamı ile çağ- | 


ka hayranları yetiştirmek, 


Sayfa 4 


Halka Yönelik Üniversiteyi 


N 


(Baştasafı 1. Sayfada) 


olmasını ısrarla savunmamıza 

rağmen, iktidar yabancı parmağı ile özel kanunlarla kurulan üniversitelerin genel üniversite kanununa uymasına tır, 

Özellikle OD.TÜ., Hacettepe Üniversitesi ve Robert Koleji Amerikan emperyalizmi. 
nin Türkiye'deki kültür üsleridir Araştırma ve eğitim programları amerika ve işbirlikçi yöneticiler aracılığı ile düzenlenmiş olup halkımızın çıkar. 
ları ile çelişmektedir. Bu üniversitelerdeki öğrenci ve asistanların yöneticilere karşı yürüttükleri mücadele halkımızın çıkarlarını savunmak içindir. 
Biz bu üniversitelerin de ulusal üniversiteler olmasını, halkımızın çıkarları için savunmak ve gerçekleştirmek zorundayız. Ancak işbirlikçi iktidar yabancı buyruklarını halkımızın çıkarlarına yeğ tutmaktadır. 

Öte yandan memleketin her tarafında mantar gibi özerk olmayan üniversiteler açılmak istenmektedir. Amaç özerk üni. 
versitenin azda olsa devrimci sesine karşılık, iktidarın bora- 


zanını çalan üniversiteler çı! 


karmaktır. 

Özerk olmayan üniversite. 
lerin asistanlar için ne büyük bir belâ olduğunu Atatürk Üniversitesi deneylerinden öğrendik, Bu üniversite de Atatürk'ün büstü yoktur, devrimci asistanın işine gerekçe gösterilmeden son verilir, bilimsel araştırma yapmak yasak- tır. Lâboratuar yokken tantanalı törenlerle cami temelleri atılır. Biz kurulan ve kurulacak olan her üniversitenin mut laka özerk olmasını ve tümü için tek yasa çıkarılmasını savunuyoruz. : 

3. Tam gün çalışmadan kaçınılmıştır 

Tam gün çalışmanın özü, üniversite öğretim üyelerinin tüm çalışmalarını üniversiteye vermeleridir, Böylece üniversite öğretim üyeleri ya üniversite dışındaki işlerine veya üniversiteye döneceklerdir. Ka mu oyunun geniş desteğini kazanan bu isteğimiz, iktidar ve sözde bilim adamı olan ticaret adamları tarafından büyük tepki görmüş ve yasada tam gün çalışma gerçek anlamıyla yer almamıştır. 

Biz özellikle halk çocukla. 
rının okuma arzusundan ya- 


ÜNA 


Kurabiliriz 


rarlanarak onları soymak amacıyla.kurulan Ozel Y, Okullann kapatılmasını savunuyoruz. Geurilen tam gün çalış manın uygulamasi iç yıl sonraya bırakılmıştır. Görülüyor ki özel Y. Okul patronlarının istekleri, bizim isteklerimize yeğ tutulmuştur. 

Asistanlar tam.gün çalışmak zorunda iken üniversite öğretim üyelerinin buna uymaz oluşlarını namuslu öğretim üyeleri de kabul etmemektedir. 
Bilim adamlığı ile ticaret adamlığı bir arada yürütülemez. 
Bu bilimsel araştırmaya saygısızlıktır. Ve biz tam-gün çalışma ilkesini getirmeyen yasanın parlamentodan geçmesini olanca gücümüzle engelleyeceğiz. 

4. Kürsü sistemi korunmuş, bölüm sisteminden korkulmuştur 

Asistanların geleceklerini bir adamın (kürsü ağası) iki dudağı arasından çıkararak demokratik kararlar alan bölüm kurullarına bağlamak amaciyla kürsü sisteminin kaldırılmasını savunduk. Kürsü sistemi giderek kürsü yöneticisini ağa durumuna getirmekte, bilimsel araştırmaların yönünü ve niteliğini ağa saptamaktadır. Siyasal iktidar türlü oyunlarla kürsü yöneticisini kolayca etkisi altına almakta ve dolaylı yol lardan üniversiteye el atarak, (nu amaçlarına uygun biçimde yönetebilmektedir. Özerk üniversitede kürsü ağalığı siyasal iktidarın dayanaklarından birisidir ve siyasal iktidar bu dayanağını yitirmemek amaçı ile kürsü sistemini duyarlılıkla korumuştur. 

İktidar nasıl kürsü sistemini duyarlılıkla koruyorsa, biz de bölüm sistemini aynı duyarlılıkla savunacağız. Gelecegimizi demokratik bölüm kurullarna obağlıyacağız ve bu kurullarda oy kullanacağız. 
İktidarın bilimsel araştırma ve eğitimimize etki etmesi için açık olan tüm kapıları kapatacağız. 

5. Doktora yapmış asistan-Düşüncesinden dolayı doçent. 
lik çalışması yapamaz üniver. 
sitedeki işine son verilebilir 

Bizim savunduğumuz ilke. 
lerden biri de, düşüncesinden dolayı asistan ve öğrencilere baskı yapılmamasıdır. Oysa hazırlanan tasarının 40. maddesi şöyle: &«.., doktora yapmış veya tıpta uzmanlık yet kisini kazanmış üniversite asis tanlarından kürsü kurulları- 


run gerekçeli teklifi ve fakük te genel kurullarının (bu iki kurulda da asistanların OY hakkı yok) kararı ile üniversite içindeki doçentlik çalış! 
malarına devamı gerekli görülmeyenlerin üniversite ile ilgileri kesilir.» deniliyor. 

Başka bir deyimle, eğer siyasal iktidar kürsü ağasına «Şu asistanın doçent olması doğru değildir» derse veya doktora yapmış asistan (ki bilim adamı olabileceğini kanıtlamış- tır) kürsü ağası ile bilimselliğin dışında bir anlaşmazlığın içinde ise, işine son verilir, üniversitede doçentlik çalışması yapamaz. Yani üniversite yönetiminde oy kullanması sakıncalıdır. 

Biz, bir asistanın işine düşüncesinden dolayı son verilemiyeceğini sonuna kadar savunmak zorundayız, Ölçü, bilimsel yetersizliği gösteren gerçek belgeler olmalıdır. Bunun dışında asistanların işine son verilmesini öngören hükümlerin reform adı verilen bir yasada yer almasını bağışlamıyacaız. 

6, Üniversite öğretim üyele. 
ri ve asistanlar için Kadro Kanunu uyutulmak isteniyor 

Diğer kamu personelinin tümü için kadro kanunu çıkarıldığı halde, bizimle ilgili olan yasa bir türlü ele alınmamış. 
tır. Biz üniversite kadro kanununu, üniversite personel kanununun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Birisinin çıkarılıp diğerinin çıkarılmaması her ikisini de işlemez hale getirecektir. İktidar sözde personel kanunu çıkararak bizim reform isteklerimizi uyutmak istiyebilir. Biz şimdiden iktidarın bu oyununa gelmemeye kendimizi hazırlamalıyız. Yarı - bağımlı, yarı - feodal bir ülkenin bilim adamı adayları olarak görevimizi biliyoruz ve para ile satın alınamıyacak kadar namuslu olduğumuzu, halkımızın kurtuluşu için eğitim yapmaya kararlı olduğumuzu gerektiğinde kanıtlıyacağız. 

Çıkarılacak kadro yasasın- da görevimizin ağırlığı göz önüne alınarak ücretler saptanmalıdır, Emeğimizin karşılığını vermeyen yasanın çıkmasına karşı çıkacağımız gibi, üniversite reform yasası ile kad-To yasasını birbirinden ayıran anlayışa da olanca gücümüzle karşı koyacağız. - 

Asistan arkadaş! 


Yasa baştan sona yanlışlık- 


4 


larla doludur. Bunlar saymakla bitirilemez. Bizim görüşümüz alınmadan hazırlanmış olması yanlışların temel nedenlerinden birisidir. Yönetime oylarımızla katılmamızı kabul etmeyen bir anlayışın hazırla dığı bir yasanın bundan daha düzgün olmasını da bekliyemezdik. 

Bütün mesele bizim hak bildiğimiz yolda, isteklerimizin gerçekleştirilmesi yolunda birbirimize kenetlenerek yürümemizdir.Halkımızın kurtuluşu ülkemizin bağımsızlığı için gerekli olan demokratik, halka dönük üniversitenin kuruluşunu işbirlikçi iktidardan bekliyemezdik. Halka dönük üniversiteyi ancak halkla bera. 
ber, kendi ellerimizle kurabiliriz . 

Tümümüz, gerçekten bilimsel araştırma yapabilmek için, ülkemizin tam bağımsız ve gerçekten demokratik olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Ger. 
çekten bilim adamı olabilme. 
miz buna bağlıdır. Yüz yıl önceki bilgileri öğrencilere ezberletme hatasını işlemiyecegiz. Demokratik yani halka dönük yani devrim için eğitim yapan üniversite uğruna mik cadele etmek halkımızın kurtuluşu için mücadele etmek tir ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Demokratik üniversite yasasının ve üniversite kadro yasasının çıkışını oyalayan ik. 
tidarlar, halkımızın, bilimin ve bizim düşmanlarımızdır. 
Bu anlayışın karşısında birleşelim. 

ÜNAS Mer, Yürütme Kurulu 


a 
Hacettepe ve ODTÜ 


(Sayfa 3 ten devam) 


4 — Barış gönüllüleri (1) 
için bir istasyon yaratmaktır. 
Hacettepe o Üniversitesi, ODTÜ. ve hatta iktidar tüm Üniversiteler için tek yasa il kesini kabul etmemektedir. 
Neden? Kurumlar ve bu kùrumlarda görevli fertler arayasanın özüne ters düşmemektemidir? 

Emperyalizm sömürüsü ile birlikte kendi ölümünü sağlıyacak çelişkileride yaratmıştr. Sonuç olarak hesaplar ters çıkmış, ve bu üniversiteler devrimcilerin birer kalesi olmuştur. Atatürk adını taşımaya lâyık olmayan üniversite hariç...“ f 


j pi 
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Yine hemen cevap verelim: Ülkemizin, halkimizin somut problemlerini, yurdumuza çöreklen. 


ak alk iken Ee ranna sürdürmeye çalıştığı düzenin çelişkilerini, 


otani güçlere öğrencilere, asistanlara, Öğretmenlere, işçilere ve köylülere yapılan faşistçe sal-Silen yazacağız. Tabiki, her sorunumuzda olduğu gibi, eğitimimizin bozukluğunun, çağdışı kalışının nedeninin emperyalizm olduğunu haykıracağız, Eğitime ve bilime susamışlığın sömüsünü, beyin ihra- 


, cım, emperyalizi, bilimi... Satılmış beyinleri, ikti- 


darın üniversite özerkliği üzerine tezgâhladığı oyunları, araştırmalarını halkımızın çıkarlarına göre yönlendirmiş asistan ve öğretim üyelerimizeyapılan bağkıları, neden halk için ve Türkiye'nin so-TuNnlarına yönelik eöitim sisteminin engellendiğini açıklayacağız - ve bir soru daha; 

Neden öğrencilere, asistanlara, aydınlara? 

Veya neden sadece gençlikten? Nasıl ve nereden geleceği belli olmıyan bir düzeni ve lâyık oldugu yeri olmayı beklemek neden? Çeşitli kişilerin veya kurumların bu Soruya verecekleri cevaplar üzerinde durmaya gerek yok. Yine aynı nâmüsait şartlar içerisinde ve tam 50 yıl önce bu sorunun cevabını şöyle aldık; «Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir». «İstikbâlde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahların olacaktır.» ve «Bu memleketin polisi vardır, Jandarması, adliyesi vardır demiyeceksin..» 

Ve artık soru sorumuyoruz. Sadece ekliyecegimiz birkaç söz daha var. Çabalarımız ortaklaşa çalışarak belirli bir dünya görüşüne varabilmek ve sorunlarımıza çözümler getirebilmek için olacaktır. 

Bilinçli veya bilinçsiz olarak tarafsız kalma çabası, halkımızın demokratik taleplerine ve kurtuluş mücadelesine sırt çevirme ve bizi uzlaşma durumuna düşürür. «Bana düşeni yaparım» şeklindeki tatmin ve bireyci düşüncenin temelinde ise felsefi idealizm ve hâkim güç ideolojisi yatar. Bu tarafsızlık ve bireycilik, üniversitenin, giderek bizlerin halkımızı aydınlatma görevi yerine onları yanıltmamıza sebep olur. , 

İzleyebileceğimiz iki yol çıkıyor karşımıza.. 
Birincisi, bireyciliği, satılmışlığı, bilim dışı, çağ dışı kalmayı, halkımızın çıkarlarına karşı durmayı içeren yoldur. İkincisi ise, günlük yaşantısını, giderek yaşama sürecini devrim mücadelesinin bir parçası yapma kendini, toplumu ve doğayı sürekli değiştirme çabası içinde olma, halkımız için yapılan her çalışmayı bir fedakârlık veya eziyet olarak görmeme erdemliğini göstermektir. 

Saflarımızda ve sayfalarımızda size yer ve kucak açıyoruz... 


TÜM ASİSTANLARA ÇAĞRI 


Kendi ilkelerimize önce kendimiz uyalım ve tam gün çalışmayı 


gerçekleştirelim 


SIEIS EEEE 


EE, dönük çabaları eğe i 


izlediği bir gerçektir. Hatta bazi maddelerin (özel yüsek okullar konusunda olduğu gibi) çelişik anlamlarda yorumlana. 
bildiği ve bu açıkları tekelci kapitalizmin büyük bir açıkgözlükle değerlendirdiği de doğrudur, 

Ne var ki her türlü topumsal geişimi boğan uzun ve karanlık bir dönemden sonra gerçekleştirilebilen bu anayasanın, yurdumuz yönünden bir aşama olduğu da bir ayrı gerçektir. Bu aşamanın içinde, yetersiz de olsa devrimci gelişmeye kapıyı açan hükümler ve kurumlar vardır ve ulaştığımız noktayı değerlendirirken bunları küçümseyemeyiz. 


Bu yetersiz, ama gene de bir aşama olan kurumlardan en önemlisi, sendikalarla ilgili yeni hükümlerdir, Uluslararası emperyalist güçlerin ve tekelci sermayenin denetimindeki sendikaların varlığına ve gerçek sendikalizmin bundan yüzde yüz ayrı bir öze sahip bulunduğu gerçeğine rağmen, sözkonusu hükümler sayesinde devrimci işçi hareketimiz hiz kazanmış, DİSK gibi örgütler kurulabilmiş, hatta onu da aşan proleter devrimci bari. 
katlara ulaşılmıştır. 


Bugün, bu konuda söylenecek şudur: bütün olanaksızlığa, kanuni yetersizliğe ve TÜRK-İŞ uydurmasına rağmen Türkiye Proleteryası sağlıklı bir gelişimin içindedir. 
İşçi sınıfımız, tarihsel görevine sahip çıkmanın kavgasını vermektedir, 

Peki, küçük burjuvazinin büyük kesimi olan memurlarn durumu nedir? Anayasa bunlar için de hüküm getirmiştir. Konuyla ilgili 46. madde- nin ikinci fıkrasına göre «İşçi niteliğini taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin» sendika kurma hakları «kanunla düzenlenir.» 


624 Sayılı Devlet Memurla. 
rı Sendikaları Kanunu, bu anayasa hükmüne uyulmak için çıkarılmıştır. Bu kanunun öngördüğü haklar, elbette işçi sendikalarının olanaklarıyla kıyaslanamaz. Ne var ki' bu gerçek, memurların örgütlenmemesinin gerekçesi olamaz. 
Örgüt; güçbirliğinin, direnme- nin ve hak almanın temel şartı- 


var. 
dır. TÖS, İLKSEN, TÜRK. 
PERSEN vs. 46/2. madde hük müne göre kurulmuş memur sendikalarıdır, 

ÜNAS'a gelince... 

Açık yüreklilikle söylenme. 

lidir ki o, bugünkü belli başli memur sendikalarının çok önündedir ve en ön mevzileri savunmaktadır. Gerçekten çok kısıtlı olanaklarına rağmen üniversite ve yurt sorunları konusunda ulaştığı nokta ve sendikal anlayışa getirdiği açılım, ÜNAS'ı, kendiliğinden memur sendikalarının öncüsü ve en devrimcisi yapmıştır. 

ÜNAS, bütün Türkiye Üniversitelerindeki (o asistanların sendikasıdır vegün geçtikçe gelişen bir yapıya sahiptir. Yıl başından sonra yapılacak genel kurulda ÜNAS, tüzüğünü değiş tirecek ve yeni bir örgütlenmeye gidecektir. Bu sistemde, genel merkeze bağlı olarak her üniversite bir şube birimi ola rak ve fakültelerde de şubelere bağlı birer temsilcilik kurTulacaktır. Daha rahat birçalışma ortamı sağlayabilecek geniş bir binaya taşınılacak ve bundan sonra mesleki ve yurt sorunlarının yanında toplantı, seminer ve forumlar periyodik. 
hale getirilerek etkin bir çalışmanın içine girilecektir. Üye asistanlarnbütün özlük işleriyle birlikte personel ve reform tasarıları, üniversiteler- de çalışma koşulları ve asistan güvenliği konuları yapıcı ve tutarlı bir biçimde kovuşturulacaktır. Asistan arkadaşların hukuksal sorunları, yeni kurulan hukuk bürosu aracılığıyla yürütülecektir. ! 

Üye sayısı hızla artan ÜNAS bütün asistan arkadaşları daha iyi bir üniversite ve bunun içinde yurdumuzda daha iyi bir sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yolunda katkıda bulunmaya, bütün bu amaç. 
ları içine alan güç ve eylem birliğine çağırmaktadır. 

Geleceği kurma görevi hepimizindir ve bunu başarma görevini anayasa bize emret. 
mektedir. Yi 


Bu üniversitede devrimci olmak bir yana, liberal olmak bile suçtur. Öğretim üyeliği. 
nin önşartı ırkçı ve şeriatçı olmaktır. Çünkü bu üniversi. 
tede bunlar «tedris edilir». 
örneğin bir Fitotekni öğrencisi «bilimden önce mübarek kur” anı âzimüşşanın öğrenilmesi gerektiğini, zaten bilimin onda yazılı olduğunu, gerisinin tefer. 


Allahı Taâla Hazretlerinin daima sağı emrettiğini okur ve öğrenir, 

Bu üniversitede bugüne kadar birçok devrimci genç bilim adamının işine son veril miştir. Bunların yerine uydurma sınavlarla faşist ve şeriatçı elemanlar alınmaktadır. 

Erzurunı esnafı ve ticaret burjuvazisi ile işbirliği halin. 
de ve onların mutlak egemenliği altındaki bu üniversiteyi Amerikalılar kurmuş ve uzun süre yönetmişlerdir. Halen birçok Amerikan uzmanları görev ve yl Zaten bu üniversite 


y Ork ONİYERSİTESİ Pi i. 
ABDÜLHAMİT ÜNİVERSİTESİ Mi? 


Amenkaaaki «Nebraskas. da 


versitesinin «kardeşidir», 

Geçen aylarda, Diyanet İşleri Başkanının, müftünün, «tanınmiş o mevlüthanların katılmasıyla bu üniversite içinde büyük bir cami açılmış ve bu açılışta üniversite rektörü «medeniyetin zirvesine ulaştığı Amerikada bile ilim yuvaların- da ibadethaneler bulunduğunu» söylemiştir. Bu üniversitedeki müsbet bilim dallarından birinde görev yapan bir öğretim üyesi, bir cins balığın kuyruğunda (o «lâilaheillallah» yazdığını tesbit ve dünyaya ilan etmiş ve bu büyük bulgu, Erzurum İlinde Atatürk Üni. 
versitesinin bilim dünyasına ilk büyük armağanı olmuştur. 

İsmi Atatürk olan bu üni. 
versite, halen özerk değildir. 
Oysa kuruluş kanunuda, ilk on yılın sonunda yönetimin Üni. 
versiteler Kanununa göre yapılacağı kayıtlıdır. Ne var ki on yılın sonunda, temel dayanağı sözkonusu üniversite ve benzeri kurumlar olan siyasal iktidar, bu geçici hükmün ömrünü uzatan bir değişiklik yapmiş ve bu Abdülhamitçe uygulamanın devamını sağlamıştır. 
İşte, işine gelmeyen konularda «özerk olmayan» bu üniversite, geriye dönük davranışlar, hep siyasal iktidarın koltuğu altında sürdürülmektedir. 

Tam içinde bulunduğumuz çağdışı, yoz düzene uygun bir kurumdur, Atatürk Üniversitesi... Tabii, yaşayabildiği süre-Cè. 


j. Ü. KİMYA FAKÜLTESİNDE ASİSTAN DİRENİŞİ 


10.Kasım.1970 de fakülte- nin duvarına asılan Atatürk” ün büyük fotoğrafı, Kimya Fakültesi Dekanı Saffet Rıza Alpar tarafından yırtılmıştır. 
1970 in Türkiye'sinde, bir dekan tarafından yapılan bu iğrenç hareket, Atatürk düş. 
manlığının gericiler tarafın dan nasıl uygulandığını apaçık ortaya koymaktadır. 


Bu gericilik olayını protesto etmek amacı ile Kimya Fakültesinin asistanları ve bir öğretim üyesi o günden bugüne boykottadırlar. Direniş Ata türk düşmanı dekanın istifası. 


na kadar sürecektir. Üniversite senatosunun dekan yerine, direnişteki asistanlar hakkın- da soruşturma açması da olayın diğer ilginç yönüdür. Ancak asistanlar «bu amaçla kendilerine verilen cezayı şeref sayacaklarınıy tedirler, 


Kimya Fakültesi asistanlarımızın direnişini sonuna ka. 
dar destekliyeceğiz, Dekan istifa etmezse asistanların tümü harekete geçeceklerdir. 
Görmiyen gözleri açmak görevi bilimsel bir görevdir. 


söylemek- | 


Teknik Diversa meri Atatürk o Üniversitesine çok benzemektedir. Ancak Bugüne kadar kamu oyunda tartişılamamasını kismen başarabilmiştir. Bugünden başlayarak onunda ipliklerini teker teker pazara çıkaracağız. Şimdilik önemli olan bir kaç ola- ya değinmekle yetineceğiz. 

Eski Rektör, Hacı Ali Demirel'in Özel Yüksek Okulunda ders veriyordu : 

K.T.Ü. Öğretim üyesi sıkın. 
tısı çeken bir üniversitedir ve öğrencileri, öğretim üyesi yokluğu yüzünden bir kaç kez direnişe geçmişlerdir. Özerkliği- ne kavuşması da bir noktada yeterli öğretim üyesi sayısının var olmasına bağlıdır. Yöneticileri öğretim üyesi yokluğundan yakınır görünmekle birlikte, bugünkü kişisel yönetimin özerkliğin gelmesi ile bomlayacağndan korktuklarından bu konuda kasıtlı olarak ağır davranmaktadırlar. o Örneğin rektör, öğretim üyesi aramak bâhanesi ile makam arabasına biner, yolluğunu da alır ve Ankara'ya gelir, Gelir ama neye? 
Hacı Ali Demirel'in Özel Yüksek Okulunda ders vermeye; ve sonra döner geri, öğrencilere «yine bulamadık» der, 

Öğretim üyesi ve asistanlar üzerinde sıkı bir baskı: 

Öğretim üyesi eksikliğinden ancak öğrenciler zarar görüyor ve yöneticiler memmun. 
Hatta var olan öğretim üyelerinden bile rahatsızlar, İki matematik doçentinin işine, kişisel yönetime karşı çıktıkları için son verilmiştir, Doç. Dr. 
Pervin Yazgan ve Doç. Dr. 
Edip Yazgan'ın işine, öğretim üyesi yokluğu içerisinde son verilmiştir. İki doçent bir yıl dır işsiz kalmışlardır. Ama bunun hesabını yargı organ- ları, yöneticilere ödetecektir. 
Bilime ve öğrenciye sayglsız 


gözü ile bakılabilmektedir. 
Öğrencileri o susturmakta «Bıyıkoğlu metodu» : Öğrenciler sağa sorunları tartışmak üzere forum yaparlar. Forum A.P. li gericiler tarafından rektörün vizesi 


ile basılır, A.P. il başkanı ko. 


nuşur : «Burası Trabzon, burada forum morum yapamazsınız» der, Rektör hiçbir tepki göstermez. Bir öğrenci gericiler tarafından yaralanır, suçlu bilinir ama yakalanmaz. 

Öğrenciler vurulan arkadaşları için yürüyüş yaparlar. 


. Vali yürüyüş üzerine rektöre 


şöyle der! «yürüyüş için bütün .azırlıklar tamam Hastahanelerde gereği kadar yer ayırttm,» 

Fizik bölümünde öğrencilere tatbikat yaptıracak oda bulunamazken, odalardan birisi mescit yapılmıştır. 

Öğrencilerin üniversitenin bozukluğu üzerine huzursuz; luğu artınca, üniversite içine sözde bir referandumla polis karakolu kurulur. 

Bilime ve halkımıza saygı- 


sızlığın hesabımı, iktidardan ' 


ve onun piyon yöneticilerini len, halkımız ve gerçek bilim adamları ergeç soracaklardır. 

Yeni Rektör, Yabancı petrol şirketlerinin temsilcisidir. 
Ondan da farklı birşey beklenemez. 

Özerkliği olmıyan kuruluşlara üniversite. denilemez. 
Trabzon halkı üniversitesinin özerk olması için öğrenci ve öğretim üyeleri ile birlikte mücadele etmelidir. \ 


Rektörler Toplandılar 


(Sayfa 5 ten devam) 


kımız toplanacak ve sorunu görüşecektir. Kendi üniversitesini kendisi kuracak, ileriye doğru atılan adımların karşısına çıkarılan engelleri bir bir ortadan kaldıracaktır. 
Üniversite rektörleri ve Akademi Başkanları da, demokratik üniversiteyi kurma 


yolunda çalışmayı yavaştan al. 
mayı artık birakmalıdırlar. Bilim düşmanı iktidarın karşısında birleşmelidirler. Halkın kurtuluşu için eğitim yapmak isteyen öğrenci ve asistanların üniversiteyi sarsan sesine kulak vermelidirler. 


